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Exclusief
Uittip

Een unieke carréhoeve uit 1721, midden in het mooie Limburgse heuvelland. 
De Laethof is van woensdag tot en met zondag tussen 10.30 en 18.00 uur de 
uitvalsbasis voor de lekkerste koffie met de echte Limburgse vlaai of een 
indrukwekkende bourgondisch aangeklede borrel. De familie Voncken laat 
je in alles zien wat Limburgse gastvrijheid betekent.
Door PETRA LEJEUNE

B

De Laethof  
in Mesch

Langstraat 3

6245 KK  Mesch (Eijsden)

T 06 - 5151 0080

E info@delaethof.nl

I https://delaethof.nl

De Laethof 

Historische pleisterplaats 
voor lokale lekkernijen

innen of buiten zitten, de 
nostalgische sfeer in en om 
zo’n karakteristiek gebouw is 
altijd bijzonder. Het imposante 

rijksmonument straalt een aangename rust 
uit waar het goed toeven is. Prosper is trots 
op deze unieke plek waar hij tweeënhalf jaar 
geleden met zijn vrouw Juliette, drie kinderen 
en drie kleinkinderen thuiskwam en die ze 
samen opnieuw vorm hebben gegeven. ‘Of 
je nu gaat zitten in de hoeve zelf, in de lichte 
serre die aan de voorkant helemaal opengaat 
zodra het weer het toelaat of buiten op een van 
onze terrassen in de zon of in de schaduw, er is 
altijd wel een plekje dat bij je wensen past. We 
krijgen dagelijks complimenten over de unieke 
sfeer en de speciaal voor ons gebrande koffie 
van Local Coffee uit Maastricht. Deze kleden we 
gezellig aan en voorzien we met veel plezier van 
een royaal stuk Limburgse vlaai van bakkerij De 
Lekkerbek uit Gronsveld. De kracht van lokaal, 
daar geloven we in. Bier van Gulpener op de tap 
van in Mesch geteelde gerst en hop (hopplant 
nummer 1652, red.), twee witte wijnen op de 
kaart van Wijngaard Sjtejneberg uit Mesch, 
noem maar op. We halen graag de pareltjes 
gewoon uit onze eigen regio.’

START
Buiten word je omringd door bloemen en 
planten terwijl de vogels vrolijk fluiten. Mesch 
ligt iets hoger, over Eijsden heen kun je de Sint-
Pietersberg zien liggen. ‘Zit je op de binnenplaats, 

dan heb je een geweldig uitzicht door de enorme 
poort op weilanden en hoogstamfruitbomen. 
Een verrassend element is een replica van de 
fiets van kapelaan Odekerke uit Dagboek van 
een Herdershond. De haarspeldbocht waar hij 
nog net zijn evenwicht wist te bewaren, ligt op 
honderd meter van De Laethof en is in bijna 
vijfenveertig jaar nauwelijks veranderd qua sfeer. 
Met het typisch Limburgse uitzicht over het dal 
van de Voer is deze omgeving perfect voor fijne 
wandelingen of fietstochten. ‘Ideaal om hier te 
starten. We hebben eigen parkeergelegenheid, 
zitten direct aan fietsknooppunt 100 en hebben 
stopcontacten buiten geïnstalleerd om mensen 
de gelegenheid te geven hun elektrische fiets 
op te laden. Ook Limburgs Mooiste en de Volta 
Limburg Classic komen hier langs en dat is niet 
voor niets. Dit blijft een bijzondere plek.’

REURING
Ook activiteiten dragen bij aan de gezellige 
ambiance. ‘Over een maand starten we weer 
met een kunstexpositie in onze ruime hal. 
Schilderijen en keramiek staan gebroederlijk 
tentoongesteld naast brocante uit het roemrijke 
verleden van onze carréhoeve. In het Kabinetje 
kunnen kleine gezelschappen terecht die zich in 
alle rust willen afzonderen. Voor als je overdag 
iets te vieren hebt; en op donderdagmiddag 
open voor De Huiskamer van Mesch, waarbij 
ouderen uit de omgeving gezellig samenkomen 
voor een praatje of een potje rummikuppen of 
kaarten. Zo is er altijd wat te doen.’


